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Kutlu Özemrak 
Genel Yayın Yönetmeni 


Bu yıl neredeyse hiç kış görmedik sayılır, ilkbahar gibi geçti tüm günler. Ben açıkçası kışçıların aksine, ne kadar sıcak olursa olsun yazı sevenlerdenim. Çünkü yazın yapılabilecek aktiviteler öyle çok ki, tüm mekanlar daha şimdiden kendilerini yaz moduna aldılar bile. Partiler, eventler, organizasyonlar şekillenmeye başladı. 
Hal böyle olunca da bizlere içinden en uygun olanını seçmek ve güzel zamanların tadını çıkarmak kalıyor. 


Dergimiz, her ay daha çok tercih edilip okunan bir seviyeye ulaştı. Hem gururlu hem de mutluyuz. Bu ay hepinizin ilgisini çekecek konu ve yazarlarımızla karşınızdayız. 


Tüm kadınların "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü”nü kutluyor ve hayatın her alanında 


onlarla birlikte olmaktan gurur duyuyoruz. 


Hepinize keyifli okumalar dileriz. 


© travelandgourmets | İKİ travelandgourmets 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WWW.TRAVELANDGOURMETS.COM 


. İMTİYAZ SAHİPLERİ 
KUTLU OZEMRAK kutluozagmail.com / OZGUR KAYA ozgurkayaaymail.com 


GENEL YAYIN YÖNETMENİ © KUTLU ÖZEMRAK kufluafravelandgourmets.com 


EDİTÖR & GÖRSEL TASARIM (DİDEM MAZLUM didemmazlumaymailcom 


Katkıda Bulunanlar Ahmet Karanis, Ayça Çelebioğlu Gökpınar, Ender Şire, Gülhan Kara, Gülşah Şen, Gülşen Kadri, Kenan Yıldırım, Laila Ezgi Alpay, Müberra Bağcı, Şebnem Demirel 


Reklam (0 (532)6043034 dergimatravelandgourmets.com 


Travel And Gourmets bir Doka Reklam, Turizm, İnsaat LTD. ŞTİ. markasıdır. 


Travel And Gourmets basın meslek ilkelerine uymayı kabul etmiştir. 
Reklamların sorumlulukları reklam verenlere, yazıların sorumlulukları yazarlarına aittir. 


YAZIŞMA ADRESİ / MERKEZ 
6436/2 NO:4 D:1 YALI MH. KARŞIYAKA - İZMİR 
TEL: 0 (532) 604 3034 
MALL; dergilatravelandgourmets.com 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sports bar & grill 


İzmir'in yeni buluşma noktası 
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Park Inn by Radisson İzmi 
Cumhuriyet Bul e) 124, 36210 Konak/izmir Tel: (9232) 404 42 42 e parkinn.com, ihoteki zm 


Pazar Sabahları 
10:30 - 13:30 


) SATURDAY 17 
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Türkiye'nin en kapsamlı pastaalık festivali “Master of Cake" Dünyanın ve Türkiye'nin en iyi şeflerini ağırlamaya hazırlanıyor. Bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek olan uluslararası festi- 


© val10-11 Mart 2018 tarihlerinde İstanbul Elite 


World Europe Hotel'de düzenleniyor. 


i Gülşah Şen yk & Iv Progrâmcısi 


İsahsen.com.tr 


e UL 


MALZEMELER: 


ladet Ananas (2 cm kalınlığında dilimleyin) ladet Yumurta 

Dgr. Un 

250 ml Süt 

I yemek kaşığı | Toz şeker 

I paket Kabartma tozu 

I tatlı kaşığı | Tarçın 

Itatlı kaşığı o | Hindistan cevizi 

Bir miktar Tuz 

Kızartmak için | Sıvı yağ 


Frambuaz Sos için m MALZEMELER: 

200 gr. Frambuaz 
& Yarım su bardağı | Toz şeker ir Yarım Limon 


Sunum için 
MALZEMELER: 
2 top! Dondurma 


Oyun ve frambuaz Sosu gezdirerek servis edin. 


1840'larda yazılan yemek kitaplarından adından sıkça bahsettiren ve Osmanlı döneminden günümüze kadar gelmiş en eski Türk mutfağı lezzetlerinden biridir Kadınbudu Köfte. Köftenin en önemli özelliği; az kıyma ile evde bulunan malzemenin buluşmasıyla birlikte son derece lezzetli ve doyurucu, aynı zamanda ekonomik bir yemek haline gelmesi. Evlerden esnaf lokantalarına ve sonra okul yemekhanelerine kadar taşınan, yanında patates püresi ile servis edilen kadınbudu köftenin adı da şeklinden geliyor. 
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MALZEMELER: 

500gr... | Köftelik kıyma Köfteleri bulamak (Pane) için 
1 su bardağı | Haşlanmış pirinç MALZEMELER: 

ladet Soğan ladet (| Yumurta 

ç 1 kaşık Galeta unu 3-4 kaşık Un 

 Tadet Yumurta 


# Bir miktar | Tuz, kırmızı toz biber, karabiber 


I LANIŞI: 

1. Soğanı kıyın. Kıymanın yarısı ile birlikte çok az sıvı yağda soğanı kavurun. 
2. Büyükçe bir kapta kalan çiğ kıymaya diğer malzemeyi ve kavrulmuş soğanlı kıymayı ilave edip yoğurun. 30 dakika dinlendirin. 

3. Bir tabağın içinde yumurtayı çırpın. Karışımdan yumurta iriliğinde parçalar alıp avuç içinde şekillendirerek hafifçe yassı hale getirin ve büyük sayılacak boyda köfteler yapın. “ 
4. Köfteleri önce una sonra yumurtaya bulayıp gi A Zİ Sıcak veya soğuk olarak gis püresi eşiğinde servis yapabilirsiniz. 


Günümüzde insanlar sağlıklı yemek yeme seçeneğini tercih etmek istiyorlar ancak sağlıklı bir yemeğin tadının iyi olmayacağı düşüncesi onları engelleyebiliyor. Kuşkusuz herkes yediği yemeklerin hem sağlıklı hem de lezzetli olmasını istiyor. Peki sağlıklı seçenekler lezzetli olabilir mi? Evet olabilir hatta o kadar lezzetli olurlar ki hiç keyif almayacağınızı düşündüğünüz bu yiyecekler vazgeçilmeziniz haline gelebilir. Yemeklerinizde yapacağınız bu kolay değişikliklerin tat olarak fark edilmeyecek kadar ufak ama sağlığınızın korunması, gelişmesi için büyük değişiklikler olduğunu unutmayın! 


HAZIRLANIŞI: 


1. Cevizleri iri kıyıp bir tavaya alın. 
MALZEMELER: 2. Yulaf ezmesini ilave edip2-6.dakikasarasara karıştırarak kavurun. 
: 3. Tarçını ilave edip ocaktan alın. 
sia gifler efesi 4. Muzları çukur bir kaba alıp çatal yardımıyla ezin. , tatlı kaşığı “Tarçın J Kavurduğunuz ceviz ve yulafları ilave edip tüm malzeme özdeşleşin-Dadet Muz ceye kadar bir spatula yardımıyla karıştırın. 
6. Harçtan bir yemek kaşığı büyüklüğünde parçalar alın. Çok bastırma- dan yuvarlayarak yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. 
7. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12-15 dakika pişirin. 


* 


8 adet Tam ceviz 


Hem pratik hem çok lezzetli bir tarif. 
Üşengeç ama tatlısız yapamayanlar için birebir! 


MALZEMELER: 

ladet Muz 

I yemek kaşığı | Bal 

2 yemek kaşığı | Hindistan cevizi yağı ya da tereyağı 
İsteğe göre Tarçın 


HAZIRLANIŞI: 


1. Balı V4 su bardağı suda eritin. 

2. Hindistan cevizi yağını tavada ısıtın. 

3. Dilimlediğiniz muzların her iki tarafını da iki dakika pişirin. 

4. Servis tabağına aldığınız kızarmış muzların üzerine tarçın serpin. 


Ayça Çelebioğlu Gökpına 
Pastry Chef & Food Sitylist 


aycanummies.com 


KJ aycanummies 
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Kış tatili deyince akla önce kayak yapılabilecek yerler gelse de ben termal su bulunan bölgelerin de çok iyi bir tercih ap olacağını düşünüyorum. 


“ Termal su hem çeşitli hastalıklar için bir şifa kaynağı hem de sıcak su bedenen ve ruhen büyük bir rahatlama sağlıyor. 


Bu ay bu deneyimi yaşamak için rotamı önemli bir termal turizm merkezi olan Afyonkarahisar'a çevirdim. 


Afyon, konumu dolayısıyla pek çok seyahatimde içinden geçtiğim, mola verdiğim ama daha önce hiç gezmeye fırsat bulamadığım bir yerdi. 


Şunu gördüm, Afyon; kendine has lezzetleri, sıcak insanları, tarihi dokusu ile görülmeye değer bir şehirmiş. 


4 / 
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NE YAPILIR? 


Afyon'un bir yanı yeni ve modernken diğer yanı tarihi yapıları barındırıyor. Eski Afyon diyebileceğimiz bölgede pek çoğu bugün cafe, restoran, butik otel gibi işletmelere dönüştürülmüş eski konaklar yer almakta. Bu sokaklar arasında dolaşmak ve fotoğraf çekmek oldukça keyifli. Bunun yanı sıra kale, cami, çarşı gibi yerler de bu bölgede yer aldığından oldukça hareketli. Gezilecek yerlerin çoğu da bu kısımda. 


AFYONKARAHİSAR KALESİ 


Afyonkarahisar Kalesi, volkanik bir kaya kütlesinin üzerine kurulmuş ve geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan bir yapı. Hititlerden başlayıp Osmanlı'ya kadar birçok kez el değiştiren kale pek çok efsane ve şarkıya da konu olmuştur. İçi zamanla farklı amaçlarla kullanılan kaleden günümüze sağlam şekilde sadece surları kalabilmiştir. Afyon merkezde Ulu Camiin karşısında yer alan heybetli kaleye çıkmak için biraz zaman ve enerji gerekir. Çok sayıda merdiveni çıkmayı başarırsanız Afyon'u tepeden görme imkanı bulursunuz. Ben saymadım ama merdivendeki basamak adeti için 500 ila 1100 arasında degişen sayılar söylenmekte. 


Halk buraya çıkma kolaylığı için teleferik yapılmasının düşünüldüğünden bahsetti; yapılır mı, ne zaman hayata geçer bilinmez. Daha önceden çekilmiş fotoğraflara bakıp bunca basamağı çıkmaya değip değmeyeceğine karar verebilirsiniz. Bununla birlikte kaleye çıkanın Afyon'dan ayrılmayacağına dair bir rivayet de söz konusu. Kaleye giriş ücretsiz. Kaleye çıkmadan ya da indikten sonra etrafta bulunan eski evler arasında gezinmeyi ve cafeye dönüşmüş olanlarda soluklanıp bir kahve içmeyi de ihmal etmeyin. 


TRAVEL AND GOURMETS 


ULU CAMİ 


Bilirsiniz neredeyse her şehirde bir Ulu Cami vardır. Afyon'daki Ulu Cami de giriş kısmında yer alan bilgiye göre Anadolu Selçukluları devrinde 1200'lü yıllarda Sahipata Nusreddin Hasan tarafından yaptırılmış. 19. yy'a kadar Hocabey adıyla anılırken daha sonra Ulu Cami adını almış. Cami kırk ahşap sütun üzerine kurulu olduğundan "Kırk direkli cami” olarak da bilinir. Selçuklu mimarisinin önemli örneklerinden biri olan cami, restorasyonlar esnasında bazı özelliklerini kaybetmiş olsa da görülmeye değer. Cami sabah 10:00 akşam 18:00 saatleri arasında ziyarete açık. 


AFYON MEVLEVİHANESİ / 
MEVLEVİ CANİ 


Kale ve Ulu Cami'ye yakın bir konumda bulunan Mevlevihane Anadolu'da kurulan ilk mevlevihanelerdendir. Kuruluşunun 13. yy'a kadar dayandığı düşünülmektedir. Önem bakımından Konya Mevlevihanesi'nin ardından gelmektedir. 
Özellikle 16. yy'da Mevlevilik açısından önemli bir merkez olmuştur. Birçok kez yangın atlatan mevlevihane 1908'de tekrar hizmete açılmıştır. 
2008'de restore edilerek müze haline getirilen mekan belediye bünyesinde hizmet vermektedir. 
Bahçesinde derviş odaları, matbah (mutfak), hâmuşân (mezarlık) bulunmaktadır. Bu kısımlar giyim-kuşam, eşya gibi unsurlar kullanılarak o günün atmosferini yansıtacak şekilde tasarlanmıştır. Hemen yan tarafında cami kısmı yer almaktadır. Caminin içerisindeki türbe bölümünde Mevlevi şeyhlerine ait on iki ahşap sanduka bulu- nur. Müze kısmı ücretsiz olarak gezilebilir. 
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İMARET CAMİ 


İmaret Cami, Gedik Ahmet Paşa Cemi olarak da adlandırılmaktadır. Afyon'un merkezinde Kurtuluş Caddesi üzerinde yer alan cami 14/2 yılında inşa edilmiş, 1795'te onarımı yapılmıştır. Mimari açıdan Osmanlı döneminin en güzel eserlerinden biridir. 
Caminin bahçesinde yer alan şadırvanın hoparlör gibi bir işlevi olduğu, burada alçak sesle söylenen sözün yüksek sesle karşı tarafa iletildiği söylenmektedir. 


ANITPARK 


Afyon merkezde yer alan Anıtpark içerisindeki Zafer Anıtı ile ünlüdür. Anıt şehrin Yunan işgalinden kurtarılışı anısına 1936 yılında dikilmiştir. 


ZAFER MÜZESİ 


Anıtpark'ın karşısında, Hükümet Konağı'nın yanında bulunan Zafer Müzesi Büyük Taarruz esnasında Atatürk'e karargahlık etmiş bir yerdir. 1985 yılın- dan sonra müzeye dönüştürülmüştür. Başkomutan Meydan Muharebesinin planlandığı ve taarruz emrinin verildiği yerdir. Zemin katta on oda, bir adet toplantı salonu ve sahnesi, üst katta dokuz oda ve sergi salonu bulunmaktadır. Hafta içi mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebilir. 


ARKEOLOJİ MÜZESİ 


Arkeoloji Müzesi, bölgedeki antik şehirlerden derlenen eserleri sergilemektedir. Zengin bir koleksiyona sahip müzenin bahçesinde de heykeller, sütun başlıkları, lahitler ve çeşitli mimari eserler bulunmaktadır. Müzenin içerisinde fotoğraf çekimi yasak olmakla beraber bahçesinde serbesttir. Müze pazartesi hariç haftanın her günü 08:30-12:00 13:00-17:30 arası Ziyarete açıktır. 
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ÇEŞMELİ KONAK 


Osmanlı son dönem sivil mimarisinin güzide örneklerin - den biri olan Çeşmeli Konak cephesinde yer alan anıtsal çeşme ile dikkati çekmektedir. 1900'lerin başında ticaretle uğraşan Kahvecioğlu İsmail Efendi tarafından önce hayır amaçlı olarak çeşme yaptırılmış, daha sonra konak inşa ettirilmiştir. 2002'de Kültür Bakanlığı'na devredilen konak restore edilmiş, daha sonra da 2011 itibariyle Alimoğlu Kültür ve Sanat Merkezi olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Konakta kültürel etkinlikler düzenlenmekte, çeşitli sanatsal eserler sergilenmektedir. Şehrin ilk özel müzesi olma özelliği taşıyan Çeşmeli Konak pazartesi günleri hariç haftanın her günü ziyaret edilebilmektedir. 
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MEVLEVİ KONAĞI 
1905 yılında yapılan bina Mevlevi şeyhleri tarafından 


kullanılmış, 1922'den sonra ev el değiştirmiştir. Farklı aileler tarafından kullanılan yapı restore edildikten sonra Mevlevi Kültürünü ve Afyon'un günlük hayatını yansıtan bir müzeye dönüştürülmüştür. 2 TL giriş ücreti ile birkaç odadan ibaret olan konağı gezebilirsiniz. 


4 
Ye 4 


a 


Ayrıca 26 Ağustos Tabiat Parkı, Başkomutan Tarihi Milli , Parkı, Afyon Kent Ormanı görülebilecek diğer önem- 
«gg li yerler arasındadır. Tarih ve arkeoloji merakınız varsa geçmişten günümüze ulaşan kale, kilise, peri bacaları gibi yapılardan izler görebileceğiniz Frig Vadisi'ni ziyaret edebilirsiniz. Merkezden uzaklaşacak vaktiniz varsa Sandıklı, Dinar, Bolvadin gibi ilçelerini gezebilir, Eber Gölü'ne uğrayarak fotoğraf çekebilirsiniz. 
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Afyonkarahisar mutfağı; zengin bir çeşitliliğe sahiptir. p >. 
Özellikle hamur işi çeşitleri yaygındır, bükme, ağzıaçık, a J haşhaşlı börek, katmer, övme bunların başında gelir. Afyon — 

kebabı, kuru bamya çorbası, göce köftesi de Afyon'da yay- x gın olarak bilinen lezzetlerdir. Bunların en güzeli elbette ev ortamında yapılanlar ama bizim gibi turist olarak gidecekler için nerede ne yediğimizi anlatalım. 


aş 


AŞÇI BACAKSIZ 


Afyon'da yemek için bana en çok önerilen yerlerin başında Aşçı Bacaksız geliyordu. Burası birkaç masadan ibaret küçük bir yer. Mekan kuzu tandırı ile meşhur zaten başka bir çeşit çıkarmıyorlar. Oturduğunuzda sipariş vermeden tandırınız önünüze geliyor. Et suyu ile ıslatılmış pidelerin üzerine konan tandır, yanında havuçlu pilav ve kuru soğanla servis ediliyor; lezzeti gerçekten mükemmel. Tandırın üzerine ise kaymaklı ekmek kadayıfını tatmalısınız. Tatlıda da tek çeşit var ve bunu da çok iyi yapmışlar. Tek sorun öğleden sonra en geç saat üçe kadar gelmelisiniz, yoksa tandır bitiyor. 
Öğle saatlerinde ise yoğun bir ilgi var ve az masa olduğundan beklemeniz gerekebiliyor ama buna değer mi değer. 
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IKBAL LOKANTASI 

1972'de Afyon merkezde kurulan lokantanın adı başta Zümrüt'müş. Atatürk 1934'teki Afyon ziyaretinde lokantanın adının İkbal olmasını istemiş ve o günden bugüne kadar da bu şekilde tanınmaya devam etmiş. 
Afyon'da biri yol üzerinde diğeri merkezde iki şubesi bulunmakta. Merkezde bulunan tarihi şubenin daha iyi olduğu söyleniyor. Sulu yemek çeşitleri, tandırı, sucuk döneri, vişneli ekmek kadayıfı öne çıkan lezzetler arasında. 


KÖFTECİ İRFAN 


Ekonomik ve hızlı bir şekilde karnınızı doyurmak isti - yorsanız doğru adres Köfteci İrfan. Önünde öğle saatlerinde uzun kuyruklar oluşan mekanda sadece köfte ekmek var, köftesi güzel. Çarşı içerisinde yer alan mekan oldukça küçük ve salaş, önceliğiniz mekandan çok lezzetse deneyebilirsiniz. 


NUR LOKANTASI 


Nur Lokantası çarşı içinde yer alan küçük bir mekan. 
1973'den beri faaliyet gösteren Nur Lokantası için mütevazı bir esnaf lokantası diyebiliriz. Çorba çeşitleri, köftesi ve kaymaklı ekmek kadayıfı çok beğenilen lezzetler arasında. Köftesi et suyu ile ıslanmış pide üzerinde salçalı sos ve yoğurtla bir nevi İskender döner havasında servis ediliyor. 
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LİN 
GAMZE DÖNER 


Afyon'dan sucuk döner yemeden gelme şeklinde öneriler aldıysanız bunun için Gamze Döner'e uğrayabilirsiniz. Sucuk dönerin yanı sıra klasik et döner de tercih edebilirsiniz. Bol köpüklü açık ayranını da denemeyi ihmal etmeyin. 


NUMAN USTA 


Et döneri ile meşhur olan mekanda tandır çorbası, sucuk ve kavurma da dikkati çeken lezzetler. Talep doğrultusunda menülerine kebap çeşitleri de eklenmiş. Yayık ayranı da sevilen ürünlerinden. Yeri Afyon merkezde. 


SALİM USTA 


Afyon'da ev yemeği konseptinde sevilen mekanlardan biri Salim Usta. Sulu yemek çeşitlerinin yanı sıra tandır, güveç, kavurma gibi et yemekleri de tercih ediliyor. Merkezde Uzun Çarşı'da yer alan lokantanın adı sarayda aşçılık yapmış Salim Usta'dan geliyor. Bu lezzeti dededen torunlara nakleden mekanı Afyon lezzet notlarınıza ekleyebilirsiniz. 


Bunlar dışında et yemekleri için Müstakbel Kebap ve Etçi Baba'yı deneyebilirsiniz. Osmanlı Hacıbey Lokantası'nın keşkeği de bana önerilenler arasındaydı. 
Biraz merkezden uzaklaşıp göl manzarası ve doğayla baş başa kalmak ve balık yemek isterseniz İnli Balık Restoran'ı önerebiliriz. Tatlı içinse Afyon'un en meşhur tatlıcısı diyebileceğimiz Aftat'a uğrayabilirsiniz. 
Ekmek kadayıfından sıkıldık diyenler için buradaki kaymaklı kabak tatlısı güzel bir alternatif. Mihrioğlu veya Şehitoğlu gibi işletmeye dönüşmüş konaklarda yöresel yemeklerin tadına bakabilir ya da bir kahve içip tarihi dokuyu soluyabilirsiniz. 
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NEREDEN/NE ALINIR? 


Afyon deyince haşhaş, sucuk, kaymak, ekmek kadayıfı, |okum gibi İezzetler akla geliyor. Bunları Afyon gezinizde bol bol tadacağınız gibi şehirden ayrılırken yanınıza almak da isteyebilirsiniz. Bu alışverişiniz için Uzun Çarşı'da pek çok dükkan bulabilirsiniz. Ben yöresel hamur işleri için Merve Katmer'i tercih ettim, buradan bükme, ağzı açık, haşhaşlı katmer aldım. Ayrıca hemen hemen her fırında satılan patatesli köy ekmeği de lezzetli. 


Lokum ve kaymak alışverişi için Altınay Lokum'u tercih ettim. Bu mekan kaymaklı lokumu ilk olarak kendilerinin bulduğunu belirtti. Gerçekten çok taze ve lezzetli lokum çeşitleri var. Manda kaymağını da buradan aldım ve çok beğendim. 
Lokum alışverişi için bana önerilen diğer yerler arasında Yayla Şekerleme ve Hidayet Abi'nin Yeri vardı. Ekmek kadayıfını yenmeye hazır olarak alabileceğiniz gibi kuru halde alıp evinizde kendiniz de şerbetleyebilirsiniz. Çarşıda pek çok yerde bu şekilde bulmanız mümkün. 

Türkiye'nin en kaliteli sucukları Afyon'da üretiliyor. Afyon'a gelmişken alışveriş listenize sucuğu da ekleyebilirsiniz. Pek çok markanın adı geçiyor bu durumda da ister istemez insa- nın aklı karışıyor. Ben Afyonlulara sorduğumda market sucuğundan farklı olsun istiyorsanız İtimat'ı tercih edin dediler, ben de bu öneriyi dikkate aldım ve tadı gerçekten güzeldi. 


Gıda alışverişi tamam ama ben biraz da alışveriş merkezi gezmek istiyorum derseniz de Afum Outlet, Özdilek ve Park Afyon sizleri bekliyor. 
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NEREDE KALINIR? 
NG AFYON 


Afyon'da konaklama için bir termal otel tercih etmeniz yerinde olacaktır. Benim seçimim NG Afyon oldu. NG Afyon'un mutfağı çok başarılı, her damak tadına hitap edebilecek seçenekleri barındırıyor. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği açık büfe şeklinde Erguvan Restoran'da sunuluyor. Çoğu mekan açık büfede çeşidi artırıp lezzeti geri planda bırakırken NG Afyon çeşit kadar kalite ve tada da önem vermiş. Kahvaltı ve akşam yemeğinde dünya mutfağından lezzetlerin yanı sıra yerel tatların da sunulması önemli bir artı. Tatlı büfesi çok çekici. Bir de sağlıklı beslenmeye dikkat edenler ya da diyet yapanlar için hafıf yiyeceklerden oluşan ayrı bir bölüm hazırlanıyor. Farina Restoran'da pide ve kebap çeşitlerini tadabilir ya da alakart restoranı Afyon Brasserie'yi tercih edebilirsiniz. Mercan Lounge'da lezzetli içecek ve kokteyller sizi bekliyor. Yasemin Patisserie'de gündüzleri pasta, kurabiye, sandviç çeşitlerini tadabilir, geceleri ise canlı müziğin keyfine varabilirsiniz. Spa kısmında bulunan Aliva Spa Cafe spa öncesi ya da sonrası soluklanmak için ideal. Oyun Cafe ise çeşitli oyun ve etkinliklerin yapıldığı eğlence merkezinde bulunuyor. Aliva Spa beklediğimden çok daha büyüktü, kadınlar için ayrı, erkekler için ayrı kullanım alanları olduğu gibi ortak kullanılabilecek kısımlar da var. Tercih tamamen size kalmış. Bu alan- da dokuzu termal toplam on beş adet açık ve kapalı havuz bulunuyor. 
Ayrıca spa kısmında hamam, jakuzi, aromaterapi buhar odası, sauna, Fin saunası, kar çeşmesi, macera duşları, dinlenme odası, terapi ve masaj odaları da var. Benim konakladığım oda "Superior deluxe” idi. 
Bu odalar 40 metrekare alana sahip, çok ferah, en önemli özelliği ise banyoda termal sudan faydalanabileceğiniz bir küvet olması. Böylece termal su keyfine odanızda da devam edebiliyorsunuz. Spordan tatil- de de vazgeçemeyenler için yürüyüş parkuru, tenis kortları ve fitness salonu da var. Çocuklar da düşünülmüş, başta "Sincap kulüp” olmak üzere çocuklara yönelik etkinlik alanları da mevcut. Kısacası keyifli bir tatil için NG Otel'de her şey tastamam. Otelin her köşesi başta çiçek olmak üzere çeşitli dekoratif objelerle çok zevkli döşenmiş. Her yer tertemiz ve ışıl ışıl. Çalışanlar çok ilgili ve güler yüzlü. Afyon'da konaklama için NG Afyon'u gönül rahatlığıyla önerebilirim. 
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"Ucuz Uçak Bileti Bulmak İçin En İyi 7 Öneri yada Ucuz Uçak Bileti Bulma Yolları” Bu konu şüphesiz ki seyahat severlerin en merak ettiği ve sık sık araştırma yaptığı konulardan biridir. Tabii herkesin kendine özgü yöntemi var ve paylaşacaklarım da benim "Ucuz Uçak Bileti Bulmak İçin En İyi 7 Önerim” olacak. 


Kendi adıma söyleyeyim; seyahatlerin en külfetli kısmı ulaşım oluyor. Konaklayacak yer de öyle tabii ama konaklamada nispeten ucuz alternatifleri (hostel, misafırhane gibi) bulmak mümkün. Simdi gelin maddeler halinde "Ucuz Uçak Bileti Bulmak 


İçin En İyi 7 Öneri” yazısını inceleyelim. 


kanla me di, 


1. ESNEK TARİHLER / ESNEK SAATLER “Söylemesi kolay” diyenleri duyar gibiyim ama çok etkili bir ipucu bence. Yani bunun 

için çeşitli araştırmalar yapmaya da gerek yok. Haliyle tatil, hafta sonu gibi günlerde herkes bir yere kaçma derdinde. Bırakın uçak yolculuğunu, aracınızla şehirden uzaklaşmak ve geri dönmek işkence halini alabiliyor. Şehir efsanesi midir bilmem ama en uygun biletin “Salı günü” en pahalı biletin de “Cumartesi günü” olduğu söylenir hep. Şahsi fikrimi söyleyeyim; cuma Ve cumartesi en pahalı bilet olması gayet doğal haliyle demin belirttiğim tatil günleri kontenjanından. İlk ipucu neymiş; esnek tarihler. 
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2. ALTERNATİF ROTALAR 

Güneydoğu Asya seyahatimden bir örnek vereyim size; Bu seyahatte Bangkok'u merkez kabul edip Vietnam ve Kamboçya dönüşlerini Bangkok'a yaparak tekrar aşağı doğru devam ettim. Vietnam'dan Bangkok Suvarnabhumi Uluslararası Havaalanına ulaşım 1OX lirayken hemen yakınında bulunan (tamam o kadar yakın değil ama idare edilebilir) Don Mueang Uluslararası Havaalanına ulaşım 5X liraydı. İki ayrı havaalanı ama fiyatlar ciddi anlamda oynayabiliyor. 
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3. BÜLTENLERE KAYDOLMAK 
Kesinlikle etkili yöntemlerden biri de bu. 
Hava yolu fırmalarının bültenlerine kaydolup indirim ve kampanyalardan faydalanabilirsiniz. Örneğin; Pegasus üyeliğiniz olduğu için size özel indirim sunabiliyor 

ya da 10 bin kontenjanla sınırlı ucuz bilet satışı yapabiliyor. Not: Son biletimi Pegasus'tan kullanıcı adıma özel 9040 indirimle almıştım. Bunun haricinde aerobilet gibi siteler de zaman zaman size çeşitli kodlar yollayıp kampanyalardan haberdar edebiiyor. İndirimleri birleştirip ciddi anlamda ucuz bilet sahibi olabilirsiniz. 


BEN EEE 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mas SEN 
4. ARAMA MOTORLARINI KULLANIN 


Bu da iyi yöntemlerden biri hatta arama motorlarına bakıp ardından sayfadan 

da kontrol etmeyi ihmal etmem. Yalnız kimi zaman arama motorları sayfalardan daha uygun fıyatlar verebiliyor. Benim sıkça baktığım arama motorları; Expedia, Momondo ve Skyscanner. Özellikle bu arama motorlarından fıyat alarmı kurup istediğiniz fıyat aralığını yazarak fıyat değişikliklerinden haberdar olabiliyorsunuz. Belirtmemde fayda var; Expedia genelde Amerika için iyi sonuçlar veriyor daha doğrusu ben Amerika seyahatlerimde kullanıyorum. Skyscanner'ın da fıyat alarmı iyi çalışıyor. Tüm ay seçeneğini işaretleyip o ay içerisindeki en ucuz günü diyagram halinde de görebiliyorsunuz. 
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5. ERKEN BİLET ALMAK 

İşte en yapamadığım şey bu. Mesela Haziran ayında ve daha yaz tam anlamıyla gelmemişken kış için bilet kampanyaları çıkıyor. Bu denli uzun zaman diliminde plan yapmak pek bana göre değil. Özellikle değişken durumları göz önüne aldığınızda neyin ne olacağı pek kestirilemiyor. Siz yapabiliyorsanız mutlaka bu fırsatları değerlendirin derim. 
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b. SON DAKİKA BİLET ALMAK 

İşte “Ucuz Uçak Bileti Bulmak İçin En İyi 
7 Öneri” listesinin en sevdiğim maddesi! 
Çeşitli sebeplerden ötürü "Ucuz Uçak Bileti” bulabiliyorsunuz özellikle son dakikalarda. Birkaç kez böyle bilet alma şansını yakaladım ve inanın para bulmuş gibi seviniyorsunuz. Hava yolu fırmaları zaman zaman koltukları doldurmak ya da belirli tarihlerde uçağın boş geri dönmesi- nin önüne geçmek için böyle kampanyalar ve son dakika fıyatları çıkarabiliyor yani benim bilgim bu yönde. Siz de bu alternatifı göz önünde bulundurarak ucuz uçak bileti fırsatını yakalayabilirsiniz. 
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7. PAYLAŞIM PLATFORMLARI 

Ben çok faydasını gördüm bu platformların. Kişilerin karşılık beklemeden paylaşım yaptığı yerler. Mesela ekşi sözlük, Uludağ sözlük gibi yerlerde açılan konular ya 

da sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlar bunlara örnek gösterilebilir. 
Benim diye demiyorum ©gezmelerdeyim instagram hesabımdan böyle kampanyaları duyuruyorum. Kampanya harici öğrendiğim bir şey varsa paylaşıyorum. Takip edenler bilir Bangkok'a uçak biletimi Turkmenistan Airlines'dan alıp takipçilerimle de paylaşmıştım. Bu hava yolu fırmasının internetten satışı ya da herhangi bir arama motorunda kaydı yok. Soracak olursanız ben çok memnun kaldım yine olsa yine giderim ve bilet fıyatı hangi gün bakarsanız bakın aynı, değişmiyor. Son gün de alsan aynı, iki ay önceden alsan da. Ben de bu hava yolu fırmasını böyle bir platformdan öğrenip araştırdım ve bingo biletimi alıp yola çıktım. Ucuz bilet bulacağınız, bol seyahatli günlere. 


NEN SEN 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i Uçak inişe geçti bile! Koltuğum orta i sırada ve koridorda ama halimi görseniz, sağ tarafımda, iki koltuk ötedeki camdan dışarıyı görmek için çırpınıyorum! Oryantal olsam bu kadar boyun kırmazdım herhalde. Heyecandan yol boyunca gözümü kırpmamışım, kalacağım otel beni alması için araç yollayacak nasılsa, otele varınca güzelce uyurum... 
Saat sabahın altısı, gümrükten geçtim, şimdi sıra bavulları almakta. Bir bavul, bir sırt çantası, bir kamera çantası, bir de el bagajı! Ee kolay değil tabii cepheye gidiyorum ya! Zaten o bavullarla uçağa nasıl alındığım ayrı bir mucize konusu. 
Neyse, itina ile yerleştirdim hepsini el arabasına, polis kontrolünden geçme vakti. Küçük, şapşal bir ördek yavrusu gibi etrafıma baka baka yürüyorum. 
Birden bir ses adımlarımı yavaşlattı; 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Havaalanında görevli polis amca beni durdurdu ve sorgulamaya başladı; 

- Bavulda ne var? 

- Bavulda ne mi var? Kıyafet falan? 

- Hmm... 

Tetikte bekliyorum bir sonraki soruyu. 

- Sırt çantanda ne var? 

-laptop? 

- Kaç para? 

- Bilmem, babam verdi parasını zamanında? 

- Bunda ne var? 

- Fotoğraf makinesi 

- Ü kaç para? 

- Bilmiyorum çok oldu alalı, herhalde 500 dolar eder. Sormanızın nedeni nedir? 

- Vergi vermen lazım! 

- Sebep? Kendi malım için neden vergi veriyorum? 


Polis amca hafiften pis pis sırıtıyor, rüşvet istediği her halinden belli, olduğumuz yerde bakışıp kaş göz yapıyoruz karşılıklı ama Ezgi rüşvet vermiyor. 
Polis amca anlıyor ki rüşveti alamayacak. Baktı ki olmayacak, “Hadi geç bakalım” diyor, geçiyorum. 
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Polis amcanın sorgulamasından kurtulup kontrolden geçtim geçmesine de, karşılama alanında ve daha sonra dışarı çıktığımda sağa sola bakınıp durmaktan helak oldum. Neden mi? Çünkü tabii ki de otel araç yollamayı unutmuştu! 
Aslında otele vardığımda bana, alana gelirken yolda aracın lastiğinin patladığı söylendi. İnandım mı? Tabii ki hayır! 
Neyse, hadi bakalım kaldım mı bir başıma? Havada değişik bir koku var, tam olarak tasvir edemeyeceğim bir koku. 
Ortalık insan kaynıyor. Sakinim, panik yok. Hem zaten hala havaalanındayım ve gerekirse hava aydınlanana kadar burada oturur beklerim. Fakat oturmadım, sağa sola bakınıp görevli aramaya başladım. Gözüme takım elbiseli, elin- de telsizi ile dolaşan genç bir delikanlı takıldı. Yanına gidip durumu bildirdim. 
Sağ olsun derhal oteli arayıp konuyu iletti ve bana bir taksi ayarlayıp şoföre gideceğim yeri anlattı. Tabii bütün bunları yaptıktan sonra bir kağıda telefon numarasını yazıp vermeyi de ihmal etmedi. Bavulları taksiye yerleştirdik, içeri geçip oturdum. 
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Hep o filmlerde gördüğüm Ambassador marka arabada arka koltuğa kurulmuş halde yol alıyorum, Bollywood rüzgarı saçlarımın arasından akıp giderken fonda çalan şarkıya eşlik ediyorum ve arabayı kullanan Shah Rukh Khan dikiz aynasından bana bakıp göz kırpıyor! diye yazmayı çok isterdim elbette ama ne yazık ki araba son derece modern ve klimalı, şoför de son derece Hintli ve yaşlıydı. Olsun! Sonuç olarak dört teker üzerinde, ayaklarım yerden kesilmiş halde otele doğru yol alıyordum. Hava yavaş yavaş aydınlanmaya başlamıştı, tozlu sokaklar ve sokakta yatan insanlar görüp gülümsediğimi hatırlıyorum. Cülümsememin sebebi nerede olduğumu iyice idrak edişimden ötürüydü elbette, insanlar sokakta yatıyor diye sevindiğimden değil. 


Yaklaşık yarım saatlik bir yolculuktan sonra otele vardım. Resepsiyona pasaportumu bırakıp odaya çıktım, yatağa oturup anne, baba, dede, arkadaş gibi gerekli mercilere mesaj atarak tek parça halinde otel odasına kadar ulaşmış oldugumu bildirdim. Çok uykum var ama uyuyamıyorum çünkü pasaportum hala resepsiyonda, internet çalışmıyor ve karnım aç. “Ya offf anne ne gerek var bana bunları taşıtıyorsun!” diye söylenerek bavula koyduğum hazır çorba poşetlerinden mercimekli olanı bu sefer içimden anneme teşekkür ederek çıkartıp hazırladım. 
Önümüzdeki bir hafta boyunca çorba içeceğimi o an bilmiyordum tabii ve çorbadan aldığım her yudumda daha da mutlu oluyordum. 
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Ben çorbamı yudumlarken resepsiyon görevlisi pasaportumu getirdi. Hani Bizimkiler'deki kapıcı Cafer eve, taa salonun ortasına kadar girerdi ya, işte bu arkadaş da adeta kapıcı Cafer gibi odanın ortasına kadar girdi ve sohbeti başlattı; 


- Buyurun, pasaportunuz! 

- Teşekkür ederim, sağ olun. 

Bekleme yapma devam et bakışlarım işe yaramamış olacak ki sohbet devam ediyor; 

- Hindistan'a ilk gelişiniz mi? 

- Evet. 

- Turistik mi? 

- Niye sordunuz? 

- Hiç, öylesine yani 

- Hmm, neyse pasaport için teşekkürler 
- Bir şey değil; iyi geceler, iyi tatiller... 


Ve kapıyı kapattım. Oh bel Artık rahatça yayılabilirim, sabah oldu! Şimdi uyku vakti! 
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Şeker mın PARİS 


& berrydewblog www.berrydewblog.com 


Son dönemlerde Paris'te keşfettiğim restoranlar beni şaşırtmaya devam ediyor. Ben her ne kadar tatlıya düşkün olsam da farklı lezzetlere, ilginç menülere hiç karşı koyamıyorum, hele ki o mekanın tatlısı da yemekleri kadar lezzetliyse en favori yerim oluyor hemen. Tesadüfen mahallemizde keşfettiğimiz ve sonra Michelin web sayfasında da yer aldığını gördüğümüz "Restaurant Bernard du 15” son dönemlerde denediklerimin en iyisi. Bu restoran yemeklerde kullandığı birbirinden farklı baharatlarla dikkat çekiyor; özellikle de karabiber konusunda rakipsizler. Ben hayatımda bu kadar çok çeşit ve farklı kokuda karabiber görmemiştim. Başlangıçlardan tatlılara kadar istisnasız her tabakta farklı lezzette karabiberler kullanılıyor. 
Restaurant Bernard du 15'da öne çıkan lezzetler ise St. Jacgue'lı yani deniz taraklı risotto, somon fümeli yumurtalar, karabiberli dondurma dolgulu profiterol yine karabiberli muhallebi ve benim favorim olan fırında pişirilmiş karabiberli armut tatlısı. Bu muhteşem lezzetleri Paris'e göre uygun sayılabilecek fiyatlarda deneyebilirsiniz. 
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Çay saatlerini çok severim. Hem lezzetli tatlıları hem de mekanların atmosferleri nedeniyle. Bugüne kadar birçok çay saatine gitmiş olsam da ilk kez bir vegan çay saati deneyimledim. 
— Biraz ön yargılı gittiğim çay saatinin w beni gerçekten de çok şaşırttığını 
— itirafetmeliyim. Shangri-la Paris'in 90100 vegan olan çay saatinde tüm 
MW Jezzetler süt, krema, yumurta hatta 
| bal bile kullanılmadan hazırlanıyor. 
Şef Michael Bartocetti'yi takdir etmek gerek, tüm tatlıların lezzetleri alıştığımız lezzetlerle birebir aynıydı. 
Vegan olanlara ve farklı bir deneyim 


. yi 


â yaşamak isteyenlere tavsiye edilir. 
MM i 
Yine farklı ve beni çok şaşırtan bir dene- 2. 
e ” Gi yim. Dessance Paris'in ilk tatlı barı olarak PU : e, geçiyor ama bu bile yemekler geldikçe a > 


şaşırmamıza engel olmadı çünkü bu me- | . 
kanda her şey tatlı :) Menü standart, yani ” 

istediğiniz yemeği seçemiyorsunuz sadece . 

kaç tabaklı bir menüyü tercih ettiğinizi iletebiliyorsunuz. Tabii benim gibi vejetaryen olanlar bunu belirttiklerinde etli olan yemek seçenekleri birazcık değiştirilerek geliyor. Yemeklerde bolca mevsim sebze ve meyveleri kullanılmış. Mandalina, elma püresi, greyfurt, tatlı havuç gibi birçok lezzet farklı farklı şekillerde harmanlanmıştı. Gecenin fınalini ise çok sevdim, şef tüm masalara Pina Colada yolluyor, daha doğrusu içi Pina Colada dolgulu minik çikolata topları geliyor ve müthiş bir lezzet patlaması ile mekandan ayrılıyorsunuz. 
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Bana en fazla sorulan sorulardan biri şu: “Sizce İstanbul'un en iyi restoranları hangileri?” Şüphesiz o listenin içine giren, hatta aklıma ilk gelen yer burası; TOl. 
İsmet Saz'ın açılımı ile “Trust of İsmet” olan mekanı. Akaretler'de başladığı hikayesine şimdi Kuruçeşme'de devam eden İsmet Şef, tamamını kendi ürettiği ya da hazırladığı ürünlerden oluşturduğu farklı formdaki tabaklarıyla ciddi anlamda söz ettiriyor kendinden. Lakin aldığı yılın en iyi şefi ödülleri ile de bu durumu fazlasıyla kanıtlıyor. Oxtail ile hazırladığı nefis spesi - yali, Beef Wellington'ı ve Crab Burger'i yemeden ayrılmayın buradan. Eğer altı kişilik bir grupsanız, Chef's Table'da kendinizi tamamen şefe de teslim edebilirsiniz tabii. 
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Dünyaca ünlü Fairmont Ouasar 
İstanbul, içerisinde açtığı Ala isimli restoranda ülke çapında ünlü bir şefle ilerlemeyi tercih etmiş. İstanbul'da meze üzerine meslektaşlarına ders verir nitelikte reçeteleri olan ve bu alan- da birçok mekanı mekan yapan 
Umut Karakuş Aila'da baş rolde. 
Beş yıldızlı bir otel restoranı olmasına rağmen, muadillerine göre oldukça uygun bir fiyat/ performans baremi olan Aila'nın rakı barı kendisini diğerlerinden ayıran en önemli silahlardan biri. 
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Her zaman dile getiririm; 
“Öze dönüş başlayacak” diye. 
Meyhaneler ve ocakbaşları bizim kültürümüzün olmazsa olmazları. Meyhane kafasına yeni nesil bir anlayış getiren 
Duble Bomonti, Mercure Bomonti Hotel'in içerisinde geçtiğimiz ay açıldı. Haftanın altı akşamı, akustik sahnesinde misafirlerine canlı müzik keyfi de yaşatan mekanın mezelerinden lakerdayı muhakkak denemelisiniz. 


İstanbul'da balık deyince belki sayılabilecek onlarca restoran var ama kabuklu deniz ürünlerini bu kadar çeşitli bulabileceğiniz o başka bir yer yok bence. Beylerbeyi'ndeki yeni boğaz manzaralı, dört katlı şubesi ile Misina Balık; 
denizin zengin dünyasını en iyi sunan mekanların başında geliyor bana göre, İstiridyeler, deniz tarakları, böcekler... Off diyorum sadece. 


KINALI ELLER 
Adana Salmanbeyli Köyü harika bir projeyi hayata geçiriyor. Yaklaşık kırk kadının girişimleriyle oluşturulan ve "Kınalı Eller” adı verilen bir oluşumla; bahçe içerisinde doğal kahvaltı, restorasyon yapılan bir köy evinde de unutulmaya yüz tutmuş Adana yemekleri sunulacak. 


Adres: Salmanbeyli Köyü Adana 
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On yedi yıldır bir ilaç fırmasında bölge müdürü olarak görev yapan Mert Bey istifa edip; açılalı henüz beş ay olmasına rağmen tüm Adana'da konuşulan bu güzel restoranı lezzet severler ile buluşturdu. Özellikle el yapımı sucuğunu denemenizi tavsiye ederim! 
Adres: Metal Sanayi Sitesi Petrol Ofisi karşısı Adana 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Uzakdoğu mutfağı son 


zik grupları kadar popüler bir hale'geldi. Instagram'da da fazlasıyla 

> “Mopüler olan Kore Mutfa- 
-x... Öından derlediklerimizi --<x»4$)zlerle paylaşıyoruz. * * 
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BIBIMBAP 

» Karışık pirinç anlamına gelen 
> Bibimbap Kore'ninen popüler 
- yemeklerinden biridir. İster etle, 
- İster vejetaryen olarak tüketilen bu yemeğin başlıca malzemeleri gosari bitkisi ve Gochujang so- 


sudur. Geri kalanında dilediğiniz 
: sebzeyi tercih edebilirsiniz. 
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Bizim için turşu ne ise Koreliler için de Danmuji odur. Sarı turptan yapılan bu turşu her yemeğin yanında tercih edil - diği gibi, Kimbap yaparken de uzunlamasına kesimiyle kulanılarak tüketilir. 


UKBÜKKİ 


Pirinç keki anlamına gelen ve makarnayı an- i dıran bu yemek de sofraların vazgeçilmezi. ,* Pirinç hamur haline getirilip boyutlandırılarak buharda pişiriliyor ve soslanıp sebze ii eklenerek daha çok acılı olarak tüketiliyor. 


Dana etinin en güzel kısmı soslanarak barbeküde pişirilir. Normal bir et yemeği olarak görülse de, hem et seçimi hem sosu hem pişimiyle püf noktaları olan bir lezzet. 


Özel günlerde Kore mutfaklarında pi - şen oldukça sağlıklı ve geleneksel bir yemek Japchae. Tatlı patates nişastasından yapılan bu erişte mide dostu bir 

hafıfliğe sahip. 
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pl Deniz mahsulü EE de Kore'de en çok 
Ke tercih edilen noodle çeşitlerinden. Sev- 
; İ diğiniz deniz ürünlerini kullanarak siz de evinizde kolayca Jjamppong hazırlayabijirsiniz. 


KIMLHİ 


Çin Marulu da denilen bir tür lahanadan yapılan ve tüm yemeklerin yanında tüketilen bu acılı-soslu lahana turşusu, Kore mutfağının en eski ve geleneksel İezzeterindendir. 
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Omu Fransızca'daki omlet, Raisu ise 

İngilizce'deki rice yani prinçten geliyor. 

Bu iki kelime birleşince ortaya "Ömletli 

pilav” çıkıyor! Malzemeler size kalmış, 

dilediğiniz gibi şekillendirin. v. 
& 
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Uzakdoğu mutfağının tartışmasız en sevilen ve en çok tüketilen yıldızı Ramen, 


bugün tüm dünyada hem İezzetinden hem de pratik bir yemek olmasından dolayı sıklıkla tercih ediliyor. 


Özellikle deniz ürünleri ve sebzeler buz gibi soğutulmuş yumurta, un ve sudan oluşan humura bulanır, akabinde kızgın yağda kızartılarak servis edilir. Bu teknikle kızartılan malzemenin yağı çekmemesi ve puf puf olması esastır. Diğer kızartmalara nazaran hafıf, az yağlı ve oldukça lezzetlidir. 


“Çocuğum büyüyünce bana anne diyebilsin 


yeter... 


TÜRKİYE 


